
Aan alle raadsfracties en B@W,

Onlangs zag ik de plannen voor het kunstwerk in het Zuiderplantsoen en de vele negatieve berichten 
hierover.

Dat een aantal bewoners het niet mooi vindt, kan natuurlijk zo zijn, maar er zijn duidelijk ook andere 
geluiden te horen.
Ik ben van mening, en meerderen met mij, dat dit een heel bijzonder kunstwerk kan worden, dat prima in 
het prachtige nieuwe zuiderplantsoen gaat passen.

Het sluit bovendien helemaal aan bij de wensen die een aantal jaren geleden in de buurt zijn verzameld.
Op Oosterpoort-Jaarmarkten is een aantal keren gevraagd om wensen kenbaar te maken voor de invulling 
van het Zuiderplantsoen.
Naast vooral veel groen, bomen en bankjes werd ook een ontmoetingsplek/podium vaak genoemd.

Het nu geplande kunstwerk geeft een goede invulling van deze wens en kan op veel manieren door 
omwonenden worden ingevuld en benut.
Als ontmoetingsplek en als podiumpje kan dit de saamhorigheid in de buurt zeker ten goede komen!

Bovendien kan de knipoog met het verleden juist een extra element zijn om het nieuwe Zuiderplantsoen 
nog meer te waarderen.

Kortom de bewoners van de Oosterpoort en de Linie kunnen hier veel plezier aan beleven en sluit het 
prima aan bij de wensen die eerder geuit zijn door bewoners.

voormalig bewoner de Linie


