
Geachte raadsleden, 
Helaas was er een storing in ons netwerk en kon ik dit niet eerder verzenden. Hopelijk wilt u dit nog  
meenemen in de vergadering. 
Graag zou ik 3 minuten spreek tijd hebben of anders, wilt u onderstaande tekst nog tot u nemen?!

Een zgn geheugenpaviljoen, is natuurlijk grote kolder op een plek waar straks mensen lekker willen 
zonnen en vertoeven tussen groen. Beton draagt niet  echt bij aan vergroening.
Tegels moeten uit de tuinen en stoepen, maar deze kolos mag blijven staan? 
Dat komt klimaatbeheersing niet ten goede.
Dan te zwijgen over t uitzicht.
De toch al gescheiden Oosterpoortwijk blijft,  nu het blok tussen h.l. wichersstraat een 
meeuwerderbaan blijft staan. Ik zeg, afbreken die muur.
We hoeven geen gedenkteken zoals Berlijn. 
Wie er dan toch niet zonder kan; ik wil graag mooie kistjes verkopen met brokstukken.
Een kist met opdruk:" d' olle ringweg". Leuk voor de toeristen en de opbrengst voor de 
buurtverenigingen. 
Een kiosk gemaakt van oude vangrails op die plek met koffie en ijs én een toilet is ook een optie. 
De Lords of the Ringweg zijn niet goed bezig voor de burgers en war mij betreft is de gem. 
Groningen,  naast de meubel-en schoengigant, nu zelf Betongigant."!!!

Vriendelijke groet 


