
 

Verzonden: vrijdag 5 september 2025 10:26 Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl> Onderwerp: 
Het geheugenpaviljoen.  

Geachte griffie, Helaas ben ik zelf op dit momenteel niet in staat in te spreken vanwege migraine. 
Ik wilde u vragen of u of een medewerker van u dat voor mij kan doen. Hierbij heb ik mijn 
inspraaktekst voor u. En zou u deze ook door wil sturen aan alle gemeenteraadsleden.  

Hopelijk wilt u dit voor mij doen.  

Het is bestemd voor de gemeenteraadsvergadering op 10 september 2025 en het gaat over Het 
Geheugenpaviljoen aan de Meeuwerderbaan.  

Mijn naam is sinds 1954 inwoner van de Oosterpoort. Wij wonen in de, E mail Telefoon 050-  

INSPRAAKTEKST  

TASTBARE HERINNERINGEN Je moet tastbare herinneringen hebben die je kan tonen in de 
toekomst. En dat kan hier als een dubbelspel Historie en Kunst in een, dat is toch schitterend. Ik 
ben ---en woon sinds 1954 in de Oosterpoort. Sinds heel veel jaren houd ik mij bezig met de wijk 
de Oosterpoort, en het vastleggen van de geschiedenis, die zo dicht bij is en voor elk herkenbaar. 
Als jongen heb ik vol verbazing staan kijken toen in de zestiger jaren de liggers hier heen werden 
getransporteerd en opgehesen en op de juiste plek neergelegd. De gehele ringweg heb ik zien 
groeien en veranderen, en nu tot een nieuwe ringweg zuid. Nu is er de gelegenheid het verleden 
van de weg vast te leggen en de onderdelen van de vorige verhoogde ringweg te laten staan en 
een uniek stuk geschiedenis te bewaren voor de toekomst en iedereen te laten tonen hoe het tot 
stand kwam, wat er veranderde. Dat doet recht aan de buurt, aan de historie en zeker aan de 
bewoners. TEGENSTANDERS Tegenstanders zijn er altijd, maar ik ben een Oosterpoorter en 
voorstander van het aangeboden plan. Wij en vele anderen zijn op de inloopbijeenkomsten in 
januari overstemd door mensen die ons er van wilden weerhouden om VOOR het 
oorspronkelijke plan te kiezen. Het was zo opdringend je kan rustig zeggen bedreigend. Tijdens 
de info-bijeenkomst in januari kwam er regelmatig iemand die mij aanstootte als ik aan het lezen 
of schrijven was, soms zeiden ze dat moet je niet doen, je moet tegenstemmen. PRACHTIGE 
PLEK Ik denk dat vele oudere Oosterpoorters het een prachtige plek gaan vinden, van boven iets 
beschut, bankjes om te zitten vlakbij een fietspad en uitzicht op de ringweg die aan de oostzijde 
van het  

Winschoterdiep naar beneden of naar boven gaat, prachtig toch. Zoiets wordt vaak een 
leugenbankje genoemd, maar deze zal vast een stuk geschiedenis worden, waar alle wegen die 
er ooit gelegen hebben zichtbaar gemaakt kunnen worden. Ooit zaten vele Oosterpoorters op 
bankjes waar nu het Griffeweg is. Dit wordt met het oorspronkelijke plan vast en zeker weer een 
uitstekende plek, ik zal een van de eersten zijn. Ik voorzie een plek waar in de begroeiing van de 
klimplanten op en aan het betonwerk dieren gebruik van gaan maken, vogels, vleermuizen, 
insecten. Het is ook de enigste plek waar iets hogers is gesitueerd, prachtig. Dus daarom: Toon 
lef en zet door - Dit is een unieke kans die nooit weer komt. 


